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Goede Vrijdag 

Wat was de zin van Jezus. Dood aan het kruis die wij ieder jaar herdenken 
op Goede Vrijdag? Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig. Toch 
waag ik een poging deze vraag te beantwoorden. 
God wilde zijn band met de mensen herstellen. Hij liet zijn zoon Jezus 
geboren worden op aarde. Zo kwam hij zelf bij ons wonen. Zo leefde hij 
ons mensenleven ten einde toe, volmaakt, zonder zonden. Veel mensen 
in die tijd dachten dat Jezus op aarde was gekomen om als Koning te 
regeren en hen te verlossen van de Romeinse onderdrukkers. En dat hij 
alles op aarde weer goed zou maken. Maar dat was niet dé bedoeling. 
Telkens weer wees hij naar zijn Vader. De Vader waar hij vandaan 
gekomen was en waarnaar hij ook zou terugkeren. Die Vader probeerde 
hij ons te laten zien. Die Vader, van wie hij zei: het is ook jullie Vader. Het 
ging Jezus dus niet om aardse heerschappij, maar om het Hemelse 
koninkrijk, het spiegelbeeld van het Paradijs. Omdat hij zoveel weerstand 
opriep bij de autoriteiten, zat het er dik in dat hij ter dood gebracht zou 
worden. Toen hij naar Jeruzalem ging om daar Pasen te vieren, toen wist 
hij dat het zou gebeuren. Het kon niet anders. Nadat hij voor de laatste 
keer met zijn leerlingen had gegeten, werd hij opgepakt en na een paar 
keer te zijn verhoord, onschuldig gekruisigd. Hij gaf zich helemaal om 
Gods onvoorwaardelijke liefde voor de mensen te laten zien. Die 
onvoorwaardelijke liefde hield ook in dat hij de mensen hun zonden 
vergaf. Als je mensen vrijheid geeft en verantwoordelijkheid, zoals God 
dat bij de schepping heeft gedaan, dan weet je dat er momenten zullen 
zijn waarop ze misbruik zullen maken van je vrijheid en waarop ze hun 
verantwoordelijkheid ontlopen. Die zwakheden en fouten worden ons bij 
voorbaat door Jezus vergeven. Hij neemt de schuld op zich. Hij had ons 
zo lief en wilde zó graag de kloof tussen ons en God herstellen, dat Hij 
bereid was aan het kruis te sterven voor jou en mij. Wij kunnen zijn 
onvoorwaardelijke liefde beantwoorden met onze liefde. We kunnen zijn 
vertrouwen in ons beantwoorden met ons vertrouwen in hem. Niemand 
ging zover met ons als Jezus. Zo heeft God zichzelf gegeven, vlees van 
zijn vlees, bloed van zijn bloed om te tonen dat onze zonden al bij 
voorbaat zijn vergeven. Dat geeft ons geen vrijbrief om te zondigen, nee, 
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het is een uitnodiging om een relatie met hem aan te gaan. Om dankbaar 
te zijn dat hij de weg naar God voor ons heeft vrijgemaakt. Met 
vertrouwen mogen wij het leven bij de kladden grijpen en voluit mens 
zijn, wetende dat dat lang niet altijd goed zal gaan, maar dat we niet 
bang hoeven te zijn. Er is een God die onvoorwaardelijk van ons houdt en 
ons vergeeft, zoals een vader of moeder dat zou doen. 
Waarom stierf Jezus? Opdat onze zonden zouden worden vergeven? 
Jazeker, maar dat was slechts het eerste stadium. Het uiteindelijke doel 
was: opdat Hij ons tot God de Vader zou brengen en ons met Hem zou 
verzoenen. 
Pastor Bert Glorie 
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Van de bestuurstafel. 

Beste parochianen. 

Valentijnsdag en Carnaval liggen weer achter ons en we zijn alweer 
halverwege de Veertigdagentijd.  Tegenwoordig gaat het niet zozeer om 
een persoonlijk offer, maar meer om de inzet voor de minderbedeelde en 
het onrecht in de wereld. Uw steun aan projecten van de Vastenactie is 
hiervan een goed voorbeeld. De Vastenactie zal dit jaar in het teken staan 
van de ondersteuning van het St.Matia Mulumbaziekenhuis in Buswale in 
Uganda. De Stichting Uganda Werkvoortzetting Pater Kees Spil is de 
stuwende kracht achter dit vastenactieproject. In de viering van 
Palmzondag zal Vronie Spil u hierover meer vertellen. We willen het 
project van de Vastenactie van harte bij u aanbevelen. 

*Pasen. Nog even en dan is het Pasen. Het feest van de verrijzenis van 
Jezus. Maar ook de tijd van vernieuwing, nieuw leven en van nieuwe 
hoop. 

Van de Wulframschool  hebben we het bericht gekregen dat ze ’s 
middags met de hele school op Witte Donderdag het Paasfeest willen 
komen vieren in de kerk. 

De Paaswake is om 19.00 uur met José Tromp en zang van het Salezikoor 
o.l.v Marjo Bosch.  

Op 1e Paasdag gaat pastor Bert Glorie voor met zang van het Dames en 
Herenkoor. We hebben organiste Lia Koudijs uit Nibbixwoud bereid 
gevonden om het koor te begeleiden. We danken Lia voor haar spontane 
toezegging om dit op zich te nemen.  

*Actie Kerkbalans. De actie Kerkbalans 2024 is goed verlopen. De 
opbrengst 2024 is begroot op 33.000 euro. Gezien het bedrag dat tot 
heden is binnengekomen en de toezeggingen die nog gedaan zijn, 
denken we dit bedrag te gaan halen. Veel dank aan alle gulle gevers. 
Ook veel dank aan de lopers en alle andere vrijwilligers die meegeholpen 
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hebben de Actie Kerkbalans 2024 met als motto "Geef voor de Kerk van 
Morgen" tot een succes te maken.  

* Van vroeger tot nu. U kent ongetwijfeld de rubriek “ Wat bezielt je?” 
van schrijver Wim de Haan, waarin hij vele vrijwilligers van onze parochie 
aan u heeft voorgesteld en aan hen heeft gevraagd wat hen heeft bezield 
om vrijwilligers werk voor de kerk te gaan doen. Wim gaat nu een nieuwe 
serie maken met verhalen over zaken zoals het er vroeger in de kerk aan 
toe ging en wat er allemaal veranderd is. We kijken er naar uit. 

Tot slot willen we Marit Tesselaar van de Glazen Wagen 11 feliciteren met 
haar H.Vormsel op 9 februari j.l. We wensen Marit een heel mooie en 
zonnige toekomst toe. 

Dit was het weer voor deze keer. 

We wensen u een goede voorbereidingstijd naar het Paasfeest en een 
Zalig Pasen! 

De parochieraad.  

	5



St. Jans Geboorte  

   
Beurtenrooster  9 maart – 5 april  2024 

Datum      Voorganger                 Koor                         Koster                      

10 mrt       pastor F.Deen             Dames- Heren           Gerard Vlaar 
                 Afra Top 

17 mrt      pastor B.Glorie             Memorykoor              Regina Janssen 
                Rosemarie Langedijk 

Palmzondag 
24 mrt     diaken Josué Mejia       Dames en /of Heren   Jan Jonker 
                Timo Brasz 

Witte Donderdag   19.00 uur 
28 mrt      pastor B.Glorie             Dames-Heren              Jan Jonker    
                Gerard Vlaar 

Goede Vrijdag  29 mrt 
15.00 uur   Kruisweg werkgroep                                       Regina Janssen 

19.00 uur   pastor B.Glorie           Herenkoor                    Jan Koning 
                  Afra Top 

Paaswake 19.00 uur 
30 mrt        José Tromp                Salezikoor                    Jan Koning  
                    
1e Paasdag 
31 mrt         pastor B.Glorie         Dames- Heren              Gerard Vlaar   
                   Regina Janssen 

De vieringen zijn om 10.00 uur 

1e zondag van de maand koffie of thee drinken in het parochie centrum. 
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PAROCHIENIEUWS. 
Wilt u er zeker van zijn dat de misintentie(s) in de Sjaloom wordt(en) 
vermeld, wilt u deze dan vóór vrijdag  22 maart  inleveren op het 
secretariaat. 

Doordeweekse vieringen in de kerk  
donderdag  14 mrt  10.00 uur   
donderdag   21 mrt.10.00 uur    
donderdag   28 mrt  10.00 uur  
donderdag     4 apr  10.00 uur. 

Laatst overledenen: 
Freek Ligthart 

Parochie intenties 
Zondag 10 maart 
Arie Bakker 

Nel Meyners-Groen en zegen over het gezin 

Voor een bijzondere intentie 

Jan en Rie Koenis-v.d.Zwet 

Jaap Koenis 

Donderdag 14 maart 
Zondag 17 maart 
Arie Bakker 

Levenden en overledenen van de Fam. Laan-Smal 

Wil Luiken 

Petra Commandeur-Smit en zegen over haar gezin 

Ria Schilder-van Echtelt, Jan Schilder en zegen over zijn gezin 

Margaretha Schipper 

Overleden ouders Fer en Annie de Wildt-Schipper, Arien,  

Ferdinand en Martien de Wildt 

Piet Maas 
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Loek Mulder 

Overleden ouders Franciscus en Geertruida Stam-Jong 

An Janssen-Rossen 

Donderdag 21 maart 
Zondag 24 maart  Palmzondag 
Arie Bakker 

Voor een bijzondere intentie 

Margaretha Schipper 

Overleden ouders Fer en Annie de Wildt-Schipper, Arien, Ferdinand en 

Martien de Wildt 

Donderdag 28 maart  Witte Donderdag  
Voor een bijzondere intentie 
Pastoor Jan Kieftenburg 
Pastoor Nico Beers 
Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag. 
Zaterdag 30 maart  Paaswake 
Arie Bakker 

Frans Mens 

Levenden en overledenen van de Fam. Laan-Smal 

Wil Luiken 

Guus Deken en overleden familie 

Margaretha Schipper 

Overleden ouders Fer en Annie de Wildt-Schipper, Arien, Ferdinand en 

Martien de Wildt 

Piet Maas 
Willem Groot en Mien Groot-Langedijk 
Annemieke Groot-Lesscher en Yvonne 
Anneke Beers-Groot 
Loek Mulder 

Jan Vriend en overleden familieleden 

Klaas en Annie van Berkel-Bijman, zoon Klaas en kleindochter Sylvia 
Overleden ouders Kool-Pronk-Bijvoet 
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Piet en Duw Vlaar-Groot, schoonzoon Jos Smook en overleden kinderen 
Zondag 31 maart   Pasen  
Arie Bakker 
An Janssen-Rossen 
Jan Neefjes en zegen over zijn gezin 
Klaas en Sjoerdtje Beuker-Brandsma 
Wil Luiken 
Cor Klaver en Gaath Klaver-Dekker en kleinzoon Joost Visser en kracht 
voor het gezin 
Voor een bijzondere intentie 
Jan Schilder en zegen over zijn gezin 
Jan en Tiny de Boer-de Haan en zoon Jos de Boer 
Overleden ouders Jaap en Klara Hoek-Dekker, Sjaak, Margriet en 
Liesbeth Hoek-Appelman 
Jan en Rie Koenis-v.d.Zwet 
Donderdag 4 april  
Cor de Jong en overleden familie 

Kosters: 
10 mrt  Gerard Vlaar 
17 mrt  Regina Janssen 
24 mrt Jan Jonker 
28 mrt  Jan Jonker 
29 mrt  Regina Janssen  15.00 uur 
29 mrt  Jan Koning          19.00 uur 
30 mrt  Jan Koning 
31 mrt  Gerard Vlaar 
 
Tuinverzorgers: 
In de week van 11 maart wordt groep 4 verwacht: 
De heren: Anton Groot, Arie Groot, Sjaak Sneek, 
Nico Groot, Jan Koning 
In de week van 18 maart wordt groep 1 verwacht:  
De heren: Kees Ooijevaar, Wim Bouman, Ko Wit, 
Theo Entes 
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In de week van 25 maart wordt groep 2 verwacht: 
Jan de Jong, Cees van Berkel, Sjaak Besseling  
In de week van 1 april wordt groep 3 verwacht: 
Jan Jonker, Flip Mes, Jannes Tinge, Theo Bakker 

Interieurverzorgsters:  
Op woensdag  13 maart wordt groep 4 
verwacht: 
De dames: Loes Kool, Mary Danenberg, Gre 
Wester, Joke Sneek 
Op woensdag  20 maart wordt groep 5 
verwacht: 
De dames: Marja Schoenmaker, Ingrid Kolken, 
Mariska Luiken  
Op woensdag  27 maart wordt groep 6 verwacht: 
De dames: Wil Blauw, Catrien Bakker, Cisca Groot  
Op woensdag  3 april wordt groep 7 verwacht:  
De dames: Ina Groenewoud, Els van der Bles, Rina Bosman, dhr.Jack 
Groenewoud  

Derde donderdag van de maand  
Wilt u graag naar de eucharistieviering op de 3e 
donderdag van de maand om 10.00 uur 
en is vervoer een probleem dan wordt dit geregeld 
door de werkgroep “omzien naar elkaar “ 
Contact persoon is mevr Jannie Ligthart  tel: 352396   
 3e donderdag van de maand koffie –thee drinken. Dit 
is 21 maart. 

1e zondag van de maand  
Op de 1e zondag van de maand is er gelegenheid om samen koffie of 
thee te drinken na de viering 
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Vacature penningmeester en vacature secretaris kerkbestuur 

Het kerkbestuur van de parochies van De Waterkant is op zoek naar 
versterking. Het gaat om de functies secretaris en penningmeester. Voor 
beide taken is momenteel iemand benoemd op voorspraak van het 
bisdom (de heer Cees Backer). Zijn opdracht was om met de andere 
bestuursleden een aantal zaken op orde te brengen, na het ontslag van 
het vorige bestuur. Het bestuur heeft hier de afgelopen drie jaren hard 
aan gewerkt. En er zijn ook weer vrijwilligers uit de kerken van De 
Waterkant toegetreden tot het bestuur, te weten Ruud ter Schure en 
Peter Bakker. Het is voor de toekomst van belang om de functies van 
secretaris en penningmeester te laten vervullen door vrijwilligers die van 
harte zich willen inzetten voor de kerkgemeenschappen in ons 
samenwerkingsverband en die hier geworteld zijn. Het katholieke geloof 
in De Waterkant heeft toekomst als wij ook middels inzet op praktische 
zaken als secretariaat en financiën tot instrument van de heilige Geest 
willen zijn. Wij hopen dat er in onze regio mensen zijn die zich tot deze 
taken geroepen voelen. Uiteraard zal eerst een nadere kennismaking 
wenselijk zijn om uitleg te krijgen over het werk en de hoeveelheid tijd 
die ermee gemoeid zal zijn. Voor de functie van penningmeester mag 
gerekend worden op ongeveer 8 uur in de week en voor de functie van 
secretaris ongeveer 4 uur in de week. Mocht u meer willen weten over 
deze functies of er over willen spreken, neemt u dan s.v.p. contact op met 
de heer Cees Backer via penningmeester@parochiesdewaterkant.nl of 
06-41184346. Er is voor beide functies ook op aanvraag een 
functieprofiel beschikbaar. 

Voorzitter kerkbestuur pastoor Àlvaro Rodriguez Luque 
Februari 2024 

	11

mailto:penningmeester@parochiesdewaterkant.nl


2024 
Onze regio ‘De Waterkant’ zet zich dit jaar in voor een 
nieuw goedgekeurd project van  de Stichting Uganda. 
Het gaat om “Verbetering St. Matia ziekenhuis, 
Buswale, Oeganda” 

Verbetering St. Matia Mulumba 
ziekenhuis. 

Met dit project van de Vastenaktie van de 
Stichting Uganda, werkvoortzetting 
pater Kees Spil wil zij gedurende de 
Vastentijd zoveel als mogelijk geld 
inzamelen voor verbetering van het St. 

Matia Mumbala ziekenhuis te Buswale in Oeganda.  
Op Palmzondag 24 maart komt Vronie Spil van deze stichting tijdens de 
viering vertellen over de doelstelling en ambities van de stichting. We 
hopen op uw ruimhartige gave  tijdens de Vastenaktie, via het vastenzakje 
met daarin uw bijdrage die u achterin de kerk in de collectebus kunt 
deponeren of door een overmaking rechtstreeks naar de Vastenaktie 
waarbij we u dringend verzoeken om daarbij het projectnummer te 
vermelden. Dit is belangrijk voor het extra geld wat de Vastenaktie bijlegt 
aan dit project afhankelijk van de opbrengst in de hele regio de 
Waterkant. Daarmee wordt de stichting in staat gesteld om het ziekenhuis 
in Buswale goed te verbeteren. Het banknummer van Vastenaktie is; 
NL21 INGB 0000 005850 met vermelding van projectnr. 402446. We 
willen u alvast, namens de stichting Oeganda, heel hartelijk danken voor 
uw gave en wensen u alvast een zalig Paasfeest. 

MOV-groep Hoogwoud. 
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Van	vroeger	tot	nu	
Een nieuwe rubriek met verhalen uit het parochie archief. Dit keer: Het 
Plaatsengeld 

Een kerkgemeenschap kan natuurlijk alleen goed functioneren als er 
genoeg financiële middelen zijn. 
Daarom is er door de eeuwen heen altijd gekeken hoe er geld verkregen 
kon worden. We kennen waarschijnlijk allemaal de conference van Fons 
Jansen over het offerblok, de zakjes, de bakjes, de schalen, de mandjes 
en de bus die achter in de kerk stond.  Zo bestond er ook  een klinkbuul, 
een collectezakje aan een lange stok. De collecte is altijd een goede bron 
van inkomsten geweest en aan de collecte is ook niet zo gek veel 
veranderd in de honderden jaren. Een ander middel is het plaatsengeld 
en daar is in de loop van de geschiedenis wel het een en ander aan 
veranderd. Daarover nu meer. 
In 1821 was er voor het eerst spraken van stoelen- bankengeld. De 
stoelen waren voor de vrouwen en de banken voor de mannen. In 1906 
zijn de stoelen vervangen door banken. Hoe kwam je in het bezit van een 
kerkplaats? In de kerk had iedereen zijn eigen vaste ofwel gehuurde 
plaats. Die waren er in 4 prijsklassen. Ook waren er nog een paar vrije 
plaatsen, de zogenaamde dubbeltjesbanken.  Voor die plaats betaalde je 
10 cent per kerkbezoek. In de zijbeuken waren de armenbanken, banken 
zonder leuning. Die waren gratis. 
Vanaf 1865 werden de vaste plaatsen aan de hoogste inschrijver 
verhuurd. Het hiermee verdiende geld werd kneppelgeld genoemd. 
Vrijgekomen plaatsen werden Tweede Pinksterdag bij opbod verkocht. 
Deze vaste plaatsen waren vaak een bron van ergernis. Men kon – ook als 
de H. Mis al was begonnen – van zijn plaats worden gestuurd als de 
eigenaar van de plaats kwam opdagen. Ook was er weinig roulatie 
waardoor jongeren en nieuwe inwoners weinig kans kregen op een 
goede plaats. 
Na de Tweede Wereldoorlog wilde het parochiebestuur af van het 
voordeel wat rijkeren hadden  om een goede zitplek te bemachtigen en 
werd in 1946 besloten  de plaatsen niet meer bij opbod te verkopen , 
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maar te verloten onder de gegadigden. In 1957 verloor de eigenaar ook 
het recht op zijn plaats als hij te laat kwam, dus na de openingsbel. 
In 1963 werden alle plaatsen vrijgegeven. Ook de vrouwen- en 
mannenkant kwamen te vervallen. 
Iedereen vanaf 16 jaar betaalde voortaan 50 cent voor zijn plaats. 
Hiermee kwam een einde aan de ongelijkheid in standen die lang heeft 
bestaan. 
Wim de Haan      
( bron: Bouwstenen uit het Verleden van Jac. P. de Jong) 
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In memoriam Annie Koopman-de Boer. 

Annie de Boer werd in 1928 geboren in een groot 
gezin in Oosterblokker. Ze had een harde jeugd. In 
deze crisistijd moest ze al op jonge leeftijd vroeg 
aan het werk in de tuinderij. Bovendien verloor ze 
jong haar moeder, welk gemis ze haar hele leven 
meegedragen heeft. Na vele huishoudsters kwam 
moeder Alie in beeld, haar 2e moeder, waar ze 
goede herinneringen aan heeft bewaard. 
In het uitgaansleven leerde ze Jaap Koopman 
kennen. Ze trouwden in 1955 en gingen inwonen bij 
de ouders van Jaap op de boerderij aan de Langereis. Dat viel niet altijd 
mee.  
Uit het huwelijk werden 6 kinderen geboren: 4 jongens en 2 meisjes. 
Op de boerderij was het ook hard werken geblazen. Tijd voor hobby's of 
uitgaan was er  niet bij. Wel beleefde ze veel plezier aan de grote tuin. In 
de moestuin werden veel groenten en fruit gekweekt, waar Annie, die 
lekker kon koken, veel gebruik van maakte. Haar appeltaart was bij velen 
bekend en geliefd. En van de melk van de koeien maakte ze ook van 
alles. Zelf hield Annie overigens ook van lekker eten. 
In 1996 nam zoon Richard de boerderij over en verhuisden Annie en Jaap 
naar de Dr.Poolstraat in Hoogwoud. Hun geluk was daar van korte duur: 
Jaap overleed. Annies verdriet was heel groot en heel lang. Wat heeft ze 
hem gemist! 
In de Poolstraat vond ze weer vriendinnen om te kaarten of te 
rummikuppen en ook nam ze rijlessen en kocht een nieuw autootje om 
gezin en familie te kunnen bezoeken, wat ze regelmatig deed. 
In 2016 verhuisde Annie naar "de Trambaan" in Nieuwe Niedorp, een 
grote stap maar ze voelde zich er gauw thuis door de contacten en de 
spelletjes met anderen. Ze was er geliefd, stelde geen eisen en stelde 
zich ook nooit op de voorgrond. 
De gezondheid ging echter geleidelijk achteruit. Hartfalen en een tia in 
de laatste weken sloopten haar laatste energie.  
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Op haar sterfbed zei ze nog zwakjes: "ik heb mijn best gedaan." Annie, je 
hebt het heel goed gedaan.! 
Op bijna 96-jarige leeftijd overleed deze hartelijke, lieve en meelevende 
moeder, oma en overoma  en werd ze weer herenigd met haar man Jaap. 
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