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Bevrijdingsdag voor wie? 
Er leven nu nog mensen die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben 
meegemaakt. Zij kunnen ons vertellen over de ellende die daarmee 
gepaard ging, misschien ook over de saamhorigheid die door de oorlog 
teweeg werd gebracht, maar in elk geval over de opluchting van de 
bevrijding, de feestelijkheden en de energie die vrijkwam om alles weer 
op te bouwen. Laten we onze vrijheid vieren. Het is een waardevol bezit. 
Er is een hoge prijs voor betaald. Canadezen, Amerikanen en anderen 
hebben ons geholpen om onze vrijheid te heroveren. Nu, met zoveel 
oorlogen om ons heen, mogen we meer dan ooit beseffen wat vrijheid 
waard is. Eigenlijk kunnen we dan ook niet stil blijven zitten als de vrijheid 
van volkeren in onze omgeving wordt bedreigd… Er zal ook op ons een 
beroep worden gedaan… 
Jezus zegt: ik geef mijn leven voor mijn schapen. Hij liet zich kruisigen om 
ons dichterbij God te brengen. Laten wij in groot vertrouwen proberen 
ook andere mensen in woord en daad Gods liefde te laten zien. Laten we 
in actie komen als dat nodig is en laten we in elk geval blijven bidden 
voor de vrede. 
Pastor Bert Glorie   
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Van de bestuurstafel. 
Beste parochianen. 

Zoals u misschien wel gezien heeft hebben in de afgelopen weken 
steigers in de kerk gestaan voor de stukadoors en de schilder. Gelukkig 
heeft het niet tot veel ongemak geleid, alleen voor de koster, weliswaar 
met hulp, die voor de vieringen van de zondagen het priesterkoor weer 
een beetje toonbaar moest maken. Na de viering moest alles weer 
worden opgeruimd want er mocht natuurlijk niet geknoeid worden op de 
rode lopers en op het altaar. 
Nu we dit schrijven is het nog niet helemaal klaar maar we hopen dat heel 
binnenkort alles klaar is en dat alles er weer tiptop uit ziet. 

* Priesterwijding Josué Mejia. U weet ongetwijfeld dat onze diaken Josué 
Mejia op zaterdag 25 mei tot priester zal worden gewijd in de St.Bavo 
kathedraal in Haarlem door mgr. Hendriks. De viering begint om 10.30 
uur. 
Natuurlijk gaat een afvaardiging van onze parochieraad daar naar toe. 
Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u de viering volgen op de 
livestream van de St.Bavo Kathedraal. 
Op zondag 26 mei zal Josué in onze kerk zijn eerste H.Mis opdragen. Als 
parochieraad nodigen wij u allen uit om daarbij aanwezig te zijn. Na 
afloop van de viering zal er achter in de kerk gelegenheid zijn om Josué 
te feliciteren en een kopje koffie te drinken. 
De parochieraad wenst Josué een mooie priesterwijding toe en Gods 
zegen op zijn verdere levenspad. 
  
*Verwarming. De laatste tijd hebben we geregeld problemen met de 
verwarming in het parochiecentrum. Omdat de ketel al heel wat jaartjes 
meegaat hebben we besloten om een nieuwe aan te schaffen. Wel weer 
een hele investering maar in de kou koffie drinken, vergaderen enz. dat is 
geen pretje. 
Dus voortaan zitten we er weer lekker warmpjes bij. 
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* Op zaterdag 25 mei komen de Broeders van het Broederschap en de 
Zusters van de Grael weer naar de kerk voor de start van hun jaarlijkse 
fietstocht. De fietstocht staat zoals altijd in het teken van gezelligheid en 
verbinding. Voor onderweg krijgen ze een kaars mee om op te steken in 
de kerk die zij op hun route aan doen. Ook dat is verbinding. We wensen 
hen een mooie tocht en vooral veel zonneschijn. 

*Vastenaktie. De deurcollecte voor de Stichting Oeganda van de 
Vastenaktie heeft   
 267,50 opgebracht. 
Het resultaat van de inzameling via de vastenzakjes in de box achter in de 
kerk heeft  
€ 268,20 opgeleverd. 
Dit samen geeft een bedrag van € 535,70. Allen die hieraan heeft 
bijgedragen, heel hartelijk dank. 

Op 7 april hebben 4 kinderen uit onze parochie hun 1e H.Communie  
gedaan in de parochiekerk in Wognum. 
Het waren Kyra de Boer, Lotte Vlaar, Djenna Hart en Mees v.d.Gracht. De 
parochieraad feliciteerd  hen van harte en wenst hen een mooie toekomst 
toe. 

Lieve mensen dit was het weer. Nog even dan vieren we Hemelvaart en 
Pinksteren. Voor Zijn terugkeer naar de Vader heeft Jezus ons een andere 
helper beloofd, de H.Geest. We vieren die belofte tijdens het 
Pinksterfeest. We wensen u toe dat de Geest van Pinksteren 
U mag bezielen in uw dagelijks leven. 

De Parochieraad.  
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Uitnodiging tot het programma rond de priesterwijding van 
Diaken Josué Mejia 

Beste Parochianen, 

In het weekend na Pinksteren tevens het hoogfeest van de Heilige 
Drieëenheid worden de priesterwijdingen in het bisdom Haarlem-
Amsterdam gehouden. Dit jaar zullen, als God het wil, twee diakens tot 
priester worden gewijd, namelijk Josué Mejías Sánchez uit El Salvador, 
van ons seminarie, en Juan Ignacio Jiménez Walker, uit Chili, die ook zijn 
vorming aan het seminarie Redemptoris Mater begonnen is, maar die 
later naar het Grootseminarie van het bisdom is overgegaan. In november 
vorige jaar werden ze tot diaken gewijd in het kader van hun pastorale 
jaar. 

Op deze manier willen wij alle parochianen informeren van de vieringen 
van en rond de priesterwijding. Het programma houdt het volgende in: 

1. Geloofsbelijdenis: vrijdag 24 mei zullen de twee wijdelingen 
hun geloof publiekelijk belijden, in het bijzonder met het vertellen 
hoe ze bewust zijn gaan worden van de roeping die God aan hun 
leven geschonken heeft: 

- Josué: heilige Maria kerk te Alkmaar, om 19:00 uur 
(Kajakstraat 60, Alkmaar) 

2. Priesterwijding: zaterdag 25 mei om 10:30 in de Sint Bavo 
kathedraal te Haarlem (Leidsevaart 146, Haarlem), zullen Josué en 
Ignacio door Mgr. J. Hendriks tot priester worden gewijd. 

3. Eerste heilige Mis: zondag 26 mei zullen de neo-priester hun 
eerste heilige Mis vieren in de parochies waar ze tijdens hun 
pastorale jaar werkzaam waren: 
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- Josué: Sint Jans Geboorte kerk te Hoogwoud, om 10:00 
uur (Herenweg 7, Hoogwoud) 

Het is werkelijk een genade de trouw van de Heer voor zijn Kerk hierin te 
mogen meemaken. Wij nodigen alle broeders en zusters in het geloof uit 
om hieraan deel te nemen en getuige te zijn van het werk van God, die 
arbeiders in zijn wijngaard blijft sturen.  

Met vriendelijke groet, 
Diaken Josué 
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St. Jans Geboorte  

Beurtenrooster  4 – 31 mei 2024 

Datum      Voorganger                 Koor                         Koster                      
 5 mei        Dick Wenker                Salezikoor                 Gerard Vlaar 

Hemelvaartsdag 
 9 mei       pastor F.Deen                                                 Ria Entes 
                 Regina Janssen 

12 mei      pastor F.Deen              Herenkoor                   Regina Janssen  
                 Afra Top 

Pinksteren 
19 mei      pastor B.Glorie              Herenkoor                  Jan Jonker 
                 Rosemarie Langedijk 

1e Eucharistieviering pastor Josué Mejia 
26 mei      pastor Josué Mejia       Dames-Heren            Jan Koning 
                 Gerard Vlaar        

De vieringen zijn om 10.00 uur 

1e zondag van de maand koffie of thee drinken in het parochie centrum. 
Dit is 5 mei 
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PAROCHIENIEUWS  ST.JANS GEBOORTE 

Wilt u er zeker van zijn dat de misintentie(s) in de Sjaloom wordt(en) 
vermeld, wilt u deze dan vóór vrijdag  17 mei  inleveren op het 
secretariaat. 

Doordeweekse vieringen in de kapel  
donderdag  9  mei  10.00 uur (  Hemelvaartviering in de kerk ) 
donderdag  16 mei 10.00 uur    
donderdag  23 mei 10.00 uur  
donderdag  30 mei 10.00 uur. 

Laatst overledenen: 

Parochie intenties 
Zondag 5 mei 
Uit dankbaarheid t.g.v. de  80e verjaardag van een moeder en zegen over 
het gezin 
Voor Joke Bosman-Nuijens en Angela 
Arie Bakker 
Guus Deken en overleden familie 
Levenden en overledenen van de Fam. Laan-Smal 
Petra Commandeur-Smit en zegen over haar gezin 
Margaretha Maria Schipper 
Overleden ouders Fer en Annie de Wildt-Schipper, Arien; Ferdinand en 
Martien de Wildt 
Jan en Rie Koenis-v.d.Zwet 
Jaap Koenis 
Piet Maas 
Willem Groot en Mien Groot-Langedijk 
Annemieke Groot-Lesscher en Yvonne 
Anneke Beers-Groot 
Loek Mulder 
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Jan Vriend en overleden familieleden 
Piet en Duw Vlaar-Groot, schoonzoon Jos Smook en overleden kinderen 
Jaap Koopman en Annie Koopman de Boer 
Bert Hameeteman 
Overleden ouders v.d Fluit-Boots 
Overleden ouders  Groot-Bos  
Donderdag 9 mei  Hemelvaartsdag viering 
An Janssen-Rossen 
Niek Groot en Riet Groot-Buis en kracht voor het gezin 
Wil Luiken 
Freek Ligthart en kracht voor het gezin 
Zondag 12 mei 
Arie Bakker 
Jacob Karsten en Alida Karsten-Groot 
Gerard Klaver, Nicolaas Klaver en Annie Klaver-Ursem, Sonja, Kees en 
zegen over de gezinnen 
Jan Schilder en zegen over zijn gezin 
Cor Klaver en Gaath Klaver-Dekker en kleinzoon Joost Visser en kracht 
voor het gezin 
Jan en Tiny de Boer-de Haan en zoon Jos de Boer 
Voor een examen en studies van de kleinkinderen 
Donderdag 16 mei 
Zondag 19 mei  Pinksteren 
Arie Bakker      
Frans Mens 
Jan Neefjes en zegen over zijn gezin 
An Janssen-Rossen 
Levenden en overledenen van de Fam. Laan-Smal 
Wil Luiken 
Cor Klaver en Gaath Klaver-Dekker en kleinzoon Joost Visser en kracht 
voor het gezin 
Overleden ouders Jaap en Klara Hoek-Dekker, Sjaak, Margriet en 
Liesbeth Hoek-Appelman 
Loek Mulder 
Joost en Jurg-jan Kortlever en zegen over ons gezin 
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Jacob en Alie de Jong-Wijnker, Gerard en Anita 
Voor een jarige moeder en zegen over het gezin 
Voor de overleden familie Klaver-Laan 
Donderdag 23 mei 
Zondag 26 mei 
Voor een 25 jarig huwelijk en zegen over het gezin 
Arie Bakker 
Gerard Klaver, Nicolaas Klaver en Annie Klaver-Ursem, Sonja, Kees en 
zegen over de gezinnen 
Voor een bijzondere intentie 
Overleden ouders Klaas Beuker  en Sjoerdtje Beuker-Brandsma 
Jan Schilder en zegen over zijn gezin 
Jan en Rie Koenis-v.d.Zwet 
Donderdag 30 mei 

Kosters: 
5  mei  Gerard Vlaar 
 9 mei   Ria Entes  ( Hemelvaartsdag )     Liesbeth Hoek-Appelman 
12 mei  Regina Janssen 
19 mei  Jan Jonker  ( Pinksteren ) 

Tuinverzorgers: 
In de week van 6 mei wordt groep 4 verwacht: 
De heren: Anton Groot, Arie Groot, Sjaak Sneek, Nico 
Groot, Jan Koning 
In de week van 13 mei wordt groep 1 verwacht:  
De heren: Kees Ooijevaar, Wim Bouman, Ko Wit, Theo 
Entes 
In de week van 20 mei wordt groep 2 verwacht: 
Jan de Jong, Cees van Berkel, Sjaak Besseling  
In de week van 27 mei wordt groep 3 verwacht: 
Jan Jonker, Flip Mes, Jannes Tinge, Theo Bakker 
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Interieurverzorgsters:  
Op woensdag  8 mei wordt groep 5 verwacht: 
De dames: Marja Schoenmaker, Ingrid Kolken, 
Mariska Luiken  
Op woensdag  15 mei wordt groep 6 verwacht: 
De dames: Wil Blauw, Catrien Bakker, Cisca Groot  
Op woensdag  22 mei wordt groep 7 verwacht:  
De dames: Ina Groenewoud, Els van der Bles, Rina 
Bosman, dhr.Jack Groenewoud  
Op woensdag 29 mei wordt groep 1 verwacht : 
De dames : Ans Groot, Gré v.d. Berg, Truus Deen 

Derde donderdag van de maand  
Wilt u graag naar de eucharistieviering op de 3e 
donderdag van de maand om 10.00 uur 
en is vervoer een probleem dan wordt dit geregeld 
door de werkgroep “omzien naar elkaar “ 
Contact persoon is mevr Jannie Ligthart  tel: 352396   
 3e donderdag van de maand koffie –thee drinken. Dit 
is 16 mei 

1e zondag van de maand  
Op de 1e zondag van de maand is er gelegenheid om samen koffie of 
thee te drinken na de viering.   Dit is 5 mei. 
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Oecumenische Pinksterpelgrimage 2024 
In de week vooraf aan Pinksteren wordt er weer een  “oecumenische 
Pinksterpelgrimage “ gehouden. Het thema van de oecumenische 
Pinksterpelgrimage in onze regio is dit jaar: “vurige overgave “. Het leven 
en het werk van de Duitse theologe en schrijfster Dorothee Sölle staat 
centraal. Zij was een  bevlogen theologe. In haar geboortestad in Keulen 
zag zij als jong meisje de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Ze 
doordacht scherpzinnig hetgeen ze als jong meisje had meegemaakt. 
Voor haar ogen had ze steeds de puinhopen van haar 
platgebombardeerde geboortestad Keulen. En toen daarna de volle 
omvang van de Holocaust zichtbaar werd kon ze niet meer zwijgen. Ze 
zocht een nieuwe taal voor geloof en theologie. Ze verbond het geloof 
met het leven van alle dag: met de politiek, de zorg voor het milieu, 
vrede en gerechtigheid. Ook in onze tijd is zij nog steeds actueel. 
De pelgrimage trekt langs de volgende kerken: 
Maandag 13 mei, 19.00 uur: RK kerk Spierdijk 
Voorgangers pastor Anne – Marie van Straaten en ds. Sylvia Neuféglise 
Thema: biografie van Dorothee Sölle 
Dinsdag 14 mei, 19.00 uur PKN Hensbroek 
Voorgangers diaken Josué Mejia en ds. Sylvia Neuféglise 
Thema:  Hoe zag Sölle  gerechtigheid en vrede ? 
Woensdag 15 mei, 19.00 uur PKN Benningbroek 
Voorganger ds. Marianne Gaastra 
Thema: welke rol speelt de mystiek, de verbondenheid met de Eeuwige 
in het leven en het werk van Sölle ? 
Donderdag 16 mei, 19.00 uur RK De Weere 
Voorganger Bert Glorie 
Thema:  Wat is de boodschap van de gedichten die Sölle schreef ? 
Vrijdag 17 mei, 19.00 uur PKN Hoogwoud 
Voorganger: ds. Sylvia Neuféglise 
Thema: het lijden in het denken en leven van Sölle 
Zondag 19 mei, 10.00 uur RK Spanbroek 
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Voorgangers: ds. Desiree Woudt en pastor Jan Verbruggen 
Thema: hoopgevende boodschap 
De vieringen beginnen steeds om 19.00 uur met uitzondering van de 
slotviering op zondag 19 mei ( 1e Pinksterdag)  die begint om 10.00 uur. 

Namens de oecumenische werkgroep heten we u van harte welkom !  

Van vroeger tot nu  
Verhalen uit het archief van de parochie. Dit keer: St. Wulfram 

Wulfram was geboren uit een adellijk geslacht  in Frankrijk en werd op 
latere leeftijd priester. 
In 693 werd hij tot bisschop gewijd. Hij voelde zich geroepen om het 
Christelijk geloof te verkondigen en zo belandde hij omstreeks 700 in 
Hoogwoud en omgeving. In 717 stichtte hij de statie (parochie) 
Hoogwoud, zo staat in het parochiearchief vermeld. 
Het meeste bekend over hem is het verhaal dat hij de Friese koning 
Radboud van Medemblik wilde bekeren tot het Christendom. Hij zou hem 
in het jaar 717 dopen in de kerk van Hoogwoud. Waarom in Hoogwoud 
en niet in Medemblik? Waarschijnlijk omdat  Medemblik toen nog geen 
kerk had. 
Het kerkje in Hoogwoud was de enige in de omtrek, denkt men. 
De dag van de doop was een happening voor de Hoogwoudse 
bevolking. Radboud kwam met zijn gevolg, soldaten, edelen en 
paardenvolk vanuit Medemblik naar Hoogwoud gereden. 
Het verhaal gaat dat Radboud al met één been in de doopvont stond,  
toen hij van Wulfram wilde weten of hij zich na zijn dood bij zijn 
roemruchte voorvaderen zou voegen. Toen Wulfram hem niet die 
zekerheid kon geven, zag Radboud ervan af en stapte hij weer uit de 
doopvont. 
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Met deze gebeurtenis zijn de namen van Radboud  en Wulfram voor altijd 
met Hoogwoud verbonden. Dit zien we terug in de naamgeving van de 
Radboudstraat en de Wulframschool. 
De feestdag van St. Wulfram is 20 maart. Deze naamdag wordt door  het 
team en de kinderen van de Wulframschool al sinds het begin van de 
school feestelijk gevierd. Dit jaar bestaat de school 50 jaar en zal er op 24 
mei een reünie worden gehouden. Vervolgens zal de school het 
schooljaar erop verhuizen naar het nieuwe kindcentrum. 
Zowel in de kerk als in de school is geen afbeelding te vinden. In de 
parochiekerk van Waarland die St. Wulfram als patroon heeft, is een 
gebrandschilderd raam, een beeld en een vaandel van deze heilige te 
vinden. In kasteel Radboud in Medemblik is een prachtig schilderij te 
bewonderen met daarop de voorgenomen doop. 
Wim de Haan  (bron: Bouwstenen uit het Verleden van Jac. P. de Jong) 

Week van de Nederlandse Missionarissen 2024 
Met steun van ordes, congregaties, parochies en donateurs biedt Week 
Nederlandse Missionaris (WNM) al vijftig jaar financiële ondersteuning 
aan missionarissen en missionair werkers. Dankzij dat belangrijke steuntje 
in de rug kunnen zij zich volop blijven inzetten voor de meest kwetsbare 
mensen in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Dankzij de bijdragen van 
betrokken donateurs zoals u kon Week Nederlandse Missionaris zestien 
uitzendingen mogelijk maken in 2023. Ze konden 22 vakantietoeslagen 
uitreiken en drie missionarissen helpen met hun ziektekosten. Daarnaast 
kreeg één missionaris een toelage, omdat hij in 2023 definitief naar 
Nederland is teruggekeerd. 

Om dit werk van WNM te ondersteunen wordt in onze kerken op eerste 
Pinksterdag de collecte gehouden voor de Week Nederlandse 
Missionaris. Helpt u ook mee om deze  missiewerkers te ondersteunen ?  
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U kunt natuurlijk ook vanuit thuis uw bijdrage geven door een bedrag 
over te maken naar WNM op rek.nr; NL30 RABO 0171 2111 11, t.n.v. 
WNM Den Haag, of via de eenmalige gift-machtiging die aangehecht zit 
aan de folder van de WNM in de Sjaloom.  Bij voorbaat hartelijk dank 
voor uw gave, namens WNM. 

Vriendenloterij jaaropbrengst voor St. Restauratie kerk  
St. Jans Geboorte 

Sinds een aantal jaren is de Stichting Restauratie een van de goede 
doelen van de Vriendenloterij.  
Met uw deelname aan de Vriendenloterij steunt u welzijns- en culturele 
organisaties zoals stichtingen voor het behoud van kerkgebouwen.  
Minimaal 40 % van uw inleg gaat rechtstreeks naar een organisatie of 
stichting van uw keuze. Hier hebben in onze parochie een aantal mensen 
gebruik van gemaakt door de keuze voor onze stichting aan te geven.  
Zo dragen deze deelnemers bij tot het behoud en onderhoud van ons 
kerkgebouw. 
In 2023 heeft de stichting € 1.266 ontvangen. Een heel mooi bedrag 
waarvoor wij de deelnemers hartelijk danken! 
Wilt u ook meespelen met de Vriendenloterij en onze stichting steunen?  
Via deze link kunt u meteen aangeven welk goed doel u wilt steunen.  
https://mee-spelen.vriendenloterij.nl/landing  
 
Als u onze stichting wilt steunen vult u vervolgens het volgende in:  

St. Restaur. St. Jans Geboorte 

De stichtingscommissie,  

Nico Groot, Jim Tromp, Ina Vlaar-Keuning 
e-mail: vlaarzes@quicknet.nl 
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